Hans Stolp heeft jarenlang op de zaterdagen in Amersfoort lezingen gegeven over de
esoterische geheimen van het christendom. Bezoekers hadden gelegenheid om
vragen te stellen. (Deze werden in de pauze opgeschreven en in een daarvoor bestemd
mandje gelegd. In het laatste uur van de dag werden deze beantwoord.)

Deze vragen en antwoorden waren voor vele aanwezigen een grote inspiratiebron
die nog lang naklonk na het bijwonen van zo'n bijzondere thema dag.

Hans Stolp heeft toestemming gegeven om enkele vragen en antwoorden op schrift
te zetten om ze middels onze site met meer mensen te kunnen delen.

Onze medewerker Wilbert Mesman, een vaste bezoeker van deze thema dagen,
heeft ze beluisterd en in schrijftaal omgezet.

Op de lezing van 28 september 2019: De esoterische geheimen van Michaél,
werden enkele vragen als volgt gesteld.

Vraag:
Wil je iets meer vertellen over de wereld gezien door de ogen van Michaél?

Antwoord:

Michaél is de regent of geestelijk leider van deze huidige tijd. Hij husselt — nu hij de
leider is — de wereldbevolking flink door elkaar omdat het tijd is ons groepsdenken en
het nationalisme te doorbreken. Wij moeten nu leren omgaan met mensen van
andere culturen, andere rassen en andere religies. Alleen op deze wijze kunnen wij
bewust worden dat wij kosmische wezens zijn. Dat geeft heel wat stormen en onrust.
Dat zien wij aan de stormen die op het ogenblik over de aarde waaien. Zie hoe de
volkeren tegenover elkaar staan. Rusland tegenover Oekraine, Palestina tegenover
Israél en noem verder maar op. Op economisch gebied komt het materialistische
denken op de eerste plaats i.p.v. de geestelijke aspecten. Maar zegt Michaél, ze zijn
noodzakelijk om het beperkte nationalisme, het racisme en het dogmatische denken
te overwinnen. Dat is wat Michaél wil. Hij strijdt voor zelfstandigheid van de mens en
dus voor de vrijheid. Maar de vrijheid die hij ons schenken wil moet echter wel
geleerd worden. Wij moeten leren om ermee om te gaan om die vrijheid niet op een
egoistische manier te gebruiken, maar in dienstbaarheid stellen van de kosmische
liefde om daarmee andere mensen te kunnen helpen. Deze vrijheid vormt de basis



van hogere liefde, van het Hoger Zelf of het hogere IK, die Christus ons in deze tijd
brengt. Verder verwijs ik naar mijn boek, de grote Aartsengel Michaél.

Vraag:
Michaél wil dat wij zelf de weg terugvinden naar de geestelijke wereld.
Is het zeker dat het allemaal goed komt nu wij als mens vrij zijn?

Antwoord:

Dat is nu Ahriman, die angst verspreidt. Maar let op, ga je weg in vol vertrouwen. Kijk
eens in je eigen leven. Als je werkelijk in je eigen leven door hele sterke dieptepunten
bent heen gegaan en je bent er doorheen gekomen, dan verover je daarop een groot
vertrouwen. Je weet dan dat je in je diepste, donkerste periode van je leven geleid,
geholpen en gedragen wordt. Dat zijn nu de dingen die het leven ons zelf leert. Wat
voor ons in het klein geldt, geldt ook voor de hele mensheid. Maar als je iets van die
kracht van liefde van de geestelijke wereld mag ervaren, dan ga je steeds meer
beseffen, dat die kracht van Liefde werkelijk alles overwint.

Hulp van Michaél

Bij mijn vriendin werd borstkanker geconstateerd. Wat een schrik. De ziekenhuisarts
die het nieuws bevestigde wilde meteen met de chemokuur beginnen, een half jaar
lang. Hij was daarin heel gedecideerd. Mijn vriendin gaf aan dat ze geen chemokuur
wilde. Twee weken later werd mij gevraagd een kaart te trekken die op mij sloeg. lk
werd nog een keer gevraagd een kaart te trekken, maar nu voor mijn vriendin.

De tekst op die getrokken kaart luidde;

Michaél steunt jou in je besluit geen chemische middelen te gebruiken. Na de
operatie is zij goed herstellende en is hier aanwezig.

Antwoord:

Wat mooi en met dank aan Michaél. Dit is zo’n prachtig Michaélisch voorbeeld. Dit is
waar het om gaat. Luister naar je hart, luister naar je innerlijk weten. Nu is de tijd
gekomen dat wij mogen leren luisteren naar ons hart en ons niet zomaar aan de
gezondheidszorg hoeven over te geven. Wij mogen nu zelf het heft in handen
nemen. Wij kunnen wel advies aan de reguliere gezondheid vragen, maar de
verantwoording ligt bij ons zelf. Wij mogen ons hart volgen en beslissen wat te doen.
Als je het niet weet, ga dan naar een homeopathisch arts of liever nog naar een
antroposofisch arts, want die kijken naar andere aspecten, de hele mens i.p.v. ieder
orgaan apart. Het is heel knap van diegene, die deze moed had om zo luisteren naar
een dieper weten in haar ziel.

Vraag:
Hoe gebruik ik mijn vrijheid met Michaél in verband met mijn overlijden? Mag ik zelf
beslissen?

Antwoord:

Ja, je bent vrij, je mag zelf beslissen, je mag ook zelf beslissen over euthanasie of
niet. Maar dan moet je wel beseffen, dat iedere beslissing zijn gevolgen heeft. De wet
van karma treedt in werking.



Ik hoop voor mezelf dat ik bewust mag sterven en ik zal er alles aan doen om dat
mogelijk te maken. lk zal dan op tijd — mocht ik kanker hebben — naar een
antroposofisch arts gaan om daar af te spreken welke pijnbestrijdingsmiddelen het
mogelijk maken om zo lang mogelijk bewust te blijven. Het lijkt mij heerlijk als ik
bewust de drempel van de dood over mag gaan. En als ik dan bewust mag zien die
mij komen ophalen. Daar kan ik me nu al intens op verheugen.

Vraag:

Ik ben morgen 29 september jarig. Waarom/daarom heb ik zoveel onrecht in mijn
leven gehad en nog steeds. Maar daarom blijf ik lachen en doorzetten. Ik ben wel
innerlijk fier dat ik geboren ben op die dag. Waarom blijft dat onrecht mij volgen?

Antwoord:

Dat is wel bijzonder. Voor mij is zo iemand per definitie een speciaal Michaéls-kind.
Als je op zijn dag geboren bent betekent dat er tussen jou en hem een bijzondere
band is. Michaéls-kinderen — en dat zullen velen hier van de aanwezigen wel weten —
hebben de pech dat ze een beetje voorlopers zijn. Dus ze mogen al iets ervaren
waar anderen misschien in een volgende incarnatie aan toekomen. Ze zullen dus
niet begrepen worden. Wie kent dat niet van wie hier (aanwezig) is, dat je in je
omgeving, in je eigen familie, een beetje als vreemd wordt gezien. Maar dit is het
typische lot van mensen die hun leven verbinden aan Michaél.

Vraag:

Als de pijn bij de geboorte van een kind gezien kan worden als een initiatie, met als
het kan zonder medische medicatie; hoe zie je dan de pijn bij het sterven? Zou deze
pijn ook een functie hebben? En als je dan bijvoorbeeld als hospice vrijwilliger aan de
pijnbestrijding bijdraagt, veroorzaakt dat dan karma?

Antwoord:

Ik denk dat dit voor een vrijwilliger in een hospice een heel belangrijke vraag is.
Vooral omdat in een hospice veel voor morfine wordt gekozen om pijn te bestrijden.
Dat is een pijnbestrijding die mensen in slaap brengt en onbewust maakt. Dat is
jammer, maar er zijn ook andere manieren van pijnbestrijding die het bewustzijn zo
lang mogelijk intact houdt. Dat is een pijnbestrijding die antroposofische artsen — dit
hoort bij hun opleiding — toepassen. Is de pijn echter te groot dat je niet anders kan
dan zul je wel morfine moeten gebruiken. Belangrijk is wel dat de wens van de
stervende wordt gerespecteerd of hij/zij morfine of een andere vorm wil nemen.

Vraag:

Een vrouw van ongeveer 50 jaar reed op een ochtend in haar auto langs een kanaal.
Precies op dat moment kreeg de vrouw een epileptische aanval en reed daardoor
met haar auto het kanaal in. En man die langs het kanaal woont zag het gebeuren en
dook de auto na. Het lukte hem niet de vrouw te bevrijden. Voordat de brandweer er
was raakte de vrouw in coma en is ze na haar redding overleden. In de nacht na het
ongeluk verscheen ze aan de jonge dochter van de man die haar geprobeerd had te
redden. Het meisje was bang voor die verschijning. Ik mocht haar wat helpen
hiermee om te gaan en vroeg in gebed hulp voor de gestorven vrouw. Misschien wist
ze nog niet dat ze overleden was door de epileptische aanval. Daarna verdween de
verschijning.

Nu kom ik tot mijn vraag:



Waar was haar engel om haar in de geestelijke wereld op te vangen? Waar waren de
gestorven geliefden die na overlijJden op je wachten? Waarom was ze zo alleen na
haar sterven dat ze hulp zocht bij een kind?

Antwoord:

Eigenlijk kun je je afvragen waarom ze aan de dochter van die man verscheen. Ik
heb sterk het vermoeden dat ze die man graag wilde bedanken voor het feit dat hij zo
zijn best heeft gedaan haar uit de auto te halen. Echter stond deze man niet open
voor zulke ervaringen. En dan zoek je iemand die dichtbij hem staat. De dochter was
in dit geval geestelijk gezien makkelijker te bereiken. Jammer genoeg was de dochter
bang voor deze verschijning. Indien mogelijk zou ik haar alsnog uitleggen dat het een
mooie ervaring is en dat ze er niet bang voor hoeft te zijn. En als je zo sterk de
behoefte hebt om nog even te bedanken dan zeg je tegen diegene die je opvangen;
ik moet nog even terug om te bedanken. Ik kom zo. Zo simpel is het.

Toevoegingen:
Opnames van lezingen van Hans Stolp zijn te vinden op: www.stichtingdeheraut.nl
Boek Hans Stolp: De grote Aartsengel Michaél te verkrijgen bij uitgeverij Ankhermes

*(Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur(s) is het niet toegestaan teksten of foto s voor
andere doeleinden te gebruiken
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