Hans Stolp heeft jarenlang op de zaterdagen in Amersfoort lezingen gegeven

over de esoterische geheimen van het christendom.

Bezoekers hadden gelegenheid om vragen te stellen. (Deze werden in de pauze
opgeschreven en in een daarvoor bestemd mandje gelegd. In het laatste uur van de dag werden
deze beantwoord.)

Deze vragen en antwoorden waren voor vele aanwezigen een grote inspiratiebron
die nog lang naklonk, na het bijwonen van zo'n bijzondere thema dag.

Hans Stolp heeft toestemming gegeven om enkele vragen en antwoorden op schrift
te zetten om ze middels onze site met meer mensen te kunnen delen.

Onze medewerker Wilbert Mesman, een vaste bezoeker van deze thema dagen,
heeft ze beluisterd en in schrijftaal omgezet.

Op de lezing van december 2019: Het geheim van de twee Jezuskinderen
werden enkele vragen als volgt gesteld:

Vraag:
Ik weet dat de ziel blijft leven na de dood. Maar blijft de menselijke geest, het
bewustzijn intact zonder lichaam om van de ziel het leven terug te horen?

Antwoord:

Op de boekentafel ligt een beschrijving over de samenstelling van de mens. (Kijk ook
op deze site onder esoterisch Christendom: de negenledige mens)

We hebben een fysiek lichaam, een etherlichaam of levenslichaam, een
astraallichaam lichaam en een Ik, de geest. Dit inzicht heb je nodig om vragen als
deze te kunnen begrijpen. Onze herinneringen zitten in ons etherisch lichaam en die
worden na onze dood gekopieerd in ons astraallichaam. In die astrale wereld, waar
wij jarenlang verblijven, kunnen we na de dood terugkijken en onze herinneringen
verteren, herkauwen en onze lessen daaruit trekken. Dan kan de geest daaraan
groeien. De geest wordt door de ziel verrijkt door alles wat zij geleerd heeft in het
afgelopen leven en komt daarna weer naar de aarde.

Ik vind het soms een beetje brutaal van mezelf om zoiets groots in vier zinnen samen
te vatten, want dan maak je het zo plat. Ik verwijs dan ook naar de website van de
Stichting de Heraut. Op één van de video’s; Wat gebeurt er als je doodgaat, wordt dit
uitgebreid besproken. Dan krijg je het patroon, hoe dit proces na de dood verloopt,
stapsgewijs terug te zien en kan je het beter begrijpen.



Vraag:
Zouden de mensen van nu een gebrek aan intuitie ervaren en daarom drugs gaan
gebruiken?

Antwoord:

Ja, maar wij zijn wel een beetje het contact met ons innerlijk weten aan het kwijt
raken in deze cultuur. Ik heb niet voor niets gesproken over de vrije school. Veel te
snel worden we als kind uit ons innerlijk weten, het voelen, het intuitieve
weggetrokken en moeten we gaan denken. Er worden nu al cursussen bedacht voor
kinderen van drie jaar. Onbegrijpelijk, het is een moord op de mensenziel. Er is geen
benul dat de mensenziel tijd nodig heeft, rust en speelsheid om zich vanzelf te
kunnen ontwikkelen en daarbij de verbinding met het innerlijk weten te kunnen
bewaren. Wij hebben een ander onderwijs nodig. Waar je kunt, steun a.u.b. het vrije
schoolonderwijs, want het is de redding van de mensenziel. Het allerbeste is nog een
vrije school, die niet gesubsidieerd wordt. Het is wel een beetje duur, maar je hoeft
dan niet te gehoorzamen aan allerlei wetten van het ministerie van onderwijs. Je kan
dan je eigen tempo bepalen. Doordat de mensen zo vroeg, zo snel in het denken
worden getrokken en in het actief optreden in de samenleving, ligt drugsgebruik op
de loer. En ten tweede, de kerken lopen leeg. Religie verdwijnt en daar moet dus iets
anders voor in de plaats komen.

Wat ervoor in de plaats moet komen is dit; met denken, heel logisch, deze dingen
helder krijgen. Daarom is er mij zoveel aan gelegen om deze dingen, zo goed als ik
kan over te dragen. Ik zou bijna zeggen, tot de laatste dag van mijn leven ga ik
ermee door als het kan, want dit is de toekomst van de mensheid. De kerken gaan
stuk, de tijd van geloven is voorbij. Er is nu een tijd van een nieuw hoger weten
aangebroken en dat moeten we de kinderen gaan meegeven.

Waar religie verdwijnt en er komt niets anders voor in de plaats, daar ervaren
kinderen leegte, een enorme leegte. lemand zei me nog voordat de dag begon; ik
kan niet zo goed meer op straat lopen, ik word er zo beroerd van, van de leegte die
ik voel op straat. Dat begrijp ik heel goed. Er is in wezen een gigantische leegte in
onze samenleving. Het is deze leegte die gevuld moet worden door iets zinvols willen
we weer een toekomst opbouwen.

Vraag:
Kun je het verhaal van de twee jezus kinderen parallel trekken met tweelingen?

Antwoord:

Nee, tenminste niet zo. Wel denk ik en dat vind ik boeiend, dat we in de toekomst
allemaal te maken zullen krijgen, zo niet in dit leven dan wel in volgende levens, dat
contact gelegd gaat worden tussen een oude ziel en een jonge ziel. Die kunnen dan
elkaar gaan stimuleren en bevruchten. Alleen, dat is niet eens zo makkelijk. Die
beiden staan totaal anders in het leven. Die moeten wel een groot geduld hebben om
elkaars waarden werkelijk te gaan beseffen en op te nemen. Dat is de toekomst die
ons wacht. Dus kijk eens, ken jij een jonge ziel of een oude ziel in je omgeving? De
meeste zielen hier in de zaal zijn oude zielen. Dat is wel duidelijk als ik zo kijk. Dat
kun je zien, is niet zo moeilijk. Hebben jullie als oude ziel al jonge zielen in de
omgeving. Wat kan je doen en hoe gaat dat contact?

Vraag:



Als één kind van een tweeling in de buik overlijdt, worden dan de krachten van het
overleden kind doorgegeven aan de ander?

Antwoord:

Ik denk dat die ander wel de gids blijft van het broertje of zusje dat is blijven leven.
Een tweeling heeft altijd een gids bij zich. Het is wel belangrijk als overgebleven
tweeling om je dat bewust te worden, dat contact. Dat is ook voor het kindje dat
gestorven is heel belangrijk. Ze vinden het aan de overkant heel fijn om niet alleen
maar liefde te geven, maar ook om te ontvangen. Het gaat erom die band te blijven
voelen.

Vraag:
Zijn het hogere-ik en het lagere-ik twee entiteiten die zich in verschillende mensen
kunnen incarneren. Verenigen zich deze na de dood in de geestelijke wereld weer?

Antwoord:

Het is éénmalig dat het Hoger-Zelf van Eva en het Hoger-Zelf van Adam
geincarneerd zijn. Dat is éénmalig. Dat gebeurt nooit meer en is nooit eerder
gebeurd. Het is alleen gebeurd om dit unieke Christus-mysterie mogelijk te maken.
En dit Christus-mysterie is de beslissende gebeurtenis op aarde. Daarom moest
éénmalig het Hoger-Zelf van Eva en het Hoger-Zelf van Adam zich incarneren. Maar
dat geldt verder nooit, bij niemand. Bij ons is het zo, dat heel geleidelijk leven na
leven er een verbinding wordt geschapen tussen ons hogere-zelf en ons lagere-ik.
En beetje bij beetje, leven na leven zullen de krachten van ons hoger-zelf heel
langzaam afdalen in onze ziel en daar steeds meer realiteit worden. Daar hebben we
nog honderden levens voor nodig met steeds weer opstaan, terugvallen en weer
verder gaan. In deze incarnatie is het allerbelangrijkste dat we het lijntje bewust
worden, dat er een grotere kracht is die je kunt voelen waar je verbinding mee kunt
maken en die je om een beetje hulp kan vragen enz. Nogmaals, dat lijntje voelen is
het allerbelangrijkste in deze tijd.

Vraag:
Je zegt altijd; het hoger-zelf wil geboren worden. Hoe bedoel je dat?

Antwoord:

Het hoger-zelf kan in ons gerealiseerd worden, als ik echte liefde beoefen. Maar dan
bedoel ik wel echte onbaatzuchtige liefde. Want dat woord liefde wordt zo misbruikt.
Bezittende liefde noemen wij al liefde, terwijl het dat helemaal niet is.

Maar als wij echte offers brengen uit liefde, dan wordt een heel klein beetje van die
kracht van ons hoger-zelf gerealiseerd. Door die echte offers uit liefde kan die kracht
van ons hoger-zelf beetje bij beetje neerdalen.



