
 
 
 
 
Hans Stolp heeft jarenlang op de zaterdagen in Amersfoort lezingen gegeven over de 
esoterische geheimen van het christendom. Bezoekers hadden gelegenheid om 
vragen te stellen. (Deze werden in de pauze opgeschreven en in een daarvoor bestemd 
mandje gelegd. In het laatste uur van de dag werden deze beantwoord.)  
Deze vragen en antwoorden waren voor vele aanwezigen een grote inspiratiebron 
die nog lang naklonk na het bijwonen van zo´n bijzondere thema dag.  
 
Hans Stolp heeft toestemming gegeven om enkele vragen en antwoorden op schrift 
te zetten om ze middels onze site met meer mensen te kunnen delen.  
Onze medewerker Wilbert Mesman, een vaste bezoeker van deze thema dagen, 
heeft ze beluisterd en in schrijftaal omgezet. 
 
 
Op de lezing van november 2019: Christian Rosenkreutz,  
werden enkele vragen als volgt gesteld.  
 
Vraag: 
De laatste tijd merk ik vaak moedeloosheid in mezelf over de wereld en het klimaat, 
maar ook in het klein over mijn familie. Ik vind het jammer, maar moedeloosheid past 
niet helemaal bij mij. Is dit Ahriman? Wat kan ik het beste ertegenover stellen? 
 
Antwoord: 
Het beste is je verbinden met dat waarvan je voelt dat het je inspireert, moed en 
kracht geeft. Als je familie geen kracht geeft, blijf dan een beetje uit hun buurt. In 
deze tijd zullen we moeten leren dat we een geestelijke familie hebben en die 
belangrijker is dan onze bloedbanden familie. Ik spreek uit eigen ervaring. Maar 
mocht je met je familie ook een geestelijke band voelen en of krijgen, dan is dat 
natuurlijk heel fijn. Dat is een groot cadeau. Juist omdat het niet vanzelfsprekend is, 
maar koester vooral je geestelijke vrienden. 
 
 
 
 
 



Vraag:  
In een lezingencyclus heb ik eens gehoord dat sprookjes een spirituele inhoud 
hebben in code, maar voor de toehoorders begrijpelijk. Die kennis zou daar in 
opdracht van moeder de gans zijn opgeschreven om de oude wijsheden die in het 
oosten nog leefden te gieten in sterke Germaanse beeldtaal. Moeder de gans zou 
dan de grootmoeder van Karel de Grote moeten zijn. 
 
Antwoord: 
Dat laatste zou wel het geval kunnen zijn. Maar verder is het geen oosterse kennis, 
maar het typisch westerse kennis die regelrecht uit de inspiratie van de rozenkruisers 
komt. Je ziet dat veel mensen nog niet doorhebben dat sprookjes komen uit de bron, 
uit de koker van Christiaan Rosenkreutz. Dat moet nog steeds meer doorgeven 
worden. 
 
 
Vraag: 
Hoe weet je eigenlijk hoe God ons bedoeld heeft, de mens? 
 
Antwoord: 
Er is maar één antwoord en dat is… studeren!  
Alles wat ik nu vertel is mij ook niet zomaar aan komen waaien. Daar is een hele 
studie aan vooraf gegaan. Ik heb veel gestudeerd in de boeken van Rudolf Steiner, 
maar ik heb ook veel gelezen in de Nag Hammadi geschriften en veel geleerd van 
mystici. Zo kom je langzaam tot steeds meer inzichten. In onze tijd vind je dat vooral 
door studeren. Het is niet anders, maar iedereen zal zelf die weg moeten gaan en 
zelf tot ontdekking moeten komen. Daarom mogen leermeesters nooit meer in onze 
tijd (dat is typisch Rozenkruisers) een goeroe zijn. Ik mag geen goeroe spelen. Als ik 
dat zou doen ben ik volkomen verkeerd bezig. Ik zeg dan ook vaak; ik geef geen 
antwoord om die verleiding dat ik een goeroe ben die alles weet, te voorkomen. In de 
rozenkruisers traditie is diegene die inzichten doorgeeft niets anders dan een vriend 
of een vriendin. Dat is de verhouding van waaruit inzichten mogen ontstaan. En 
steeds wanneer ik het gevoel heb bij gestelde vragen, dat ik in de rol van goeroe 
word gedrukt, gaat er bij mij van alles sputteren. Dat moet ook zo want ik mag niet in 
die val trappen. En nogmaals iedereen zal zelf moeten studeren en ontdekken. 
 
Vraag: 
Hoe kunnen we een ondergang voorkomen zoals met Atlantis is gebeurd.? Kan een 
grote groep mensen de hele mensheid redden? 
 
Antwoord: 
Ja, een kleine groep mensen kan zelfs de mensheid redden en is daartoe in staat. 
In de Bijbel heb je het verhaal over de Gideon’s bende. Een gerichte Gideongroep 
die het hele volk Israël bewaarde en overeind hield terwijl de meerderheid er niets 
van begreep en niet meedeed. Het gaat om de hoeveelheid begeestering, de 
hoeveelheid enthousiasme en het diepe weten wat in onze harten leeft. Dan kun je 
met heel weinigen heel veel bereiken. Ik geloof echt dat we de eerste stappen gezet 
hebben op weg naar de totale omvorming van de mensheid. Ik ga ervoor.  
 
 
 



Vraag: 
Engelen kennen geen kwaad. Er zijn toch engelen, die zichzelf opofferen en mens 
worden om de mens te helpen hier op aarde te groeien naar een steeds liefdevoller 
en mooier mens? 
 
Antwoord: 
Ja, er zijn tegenwoordig ook engelen die incarneren en dan het kwaad leren kennen. 
En dat doen ze om hier op aarde de Abelstroom te vertegenwoordigen. Heel veel van 
ons zijn oude zielen, allemaal Kaïn mensen, vooral hier in het westen. En veel van 
die Kaïn mensen zijn vermoeide oude mannetjes en vrouwtjes vol moedeloosheid die 
het allemaal wel gezien hebben. Vaak denken zij dat het wel nooit zal veranderen, 
het loopt allemaal ten einde, het zal mijn tijd wel duren. Ik doe nog even mijn best en 
straks zal ik aan de overkant zijn. Er zijn heel veel van deze oude mannen en 
vrouwen, ook in ons midden. Zij hebben allemaal de verbinding nodig met jonge 
zielen of engelen zielen zodat op die manier Kaïn en Abel stroom één kan worden 
door elkaar te inspireren. Doordat mogelijk te maken zijn er in deze tijd engelen die af 
en toe incarneren. Dat is een offer, maar tegelijkertijd brengen zij de mensheid en 
ook zichzelf weer verder. 
 
 
Vraag: 
Is er een verschil tussen geestelijk denken en gevoel denken?  
 
Antwoord: 
Geestelijk denken wordt tot gevoel denken. Door geestelijk te leren denken over 
karma en reïncarnatie en over de incarnatie van moeder aarde enz., dan groeit de 
mens en ontwikkelt zich stap voor stap. Mens, door die ontwikkeling krijg je zo’n 
diepe eerbied voor de grootheid van het Goddelijk plan en de Goddelijke hulp. En dat 
ontwikkelt zich dan tot gevoel. Dus het begint met nuchter denken. Niet voor niets 
heeft Rudolf Steiner zijn inzichten geesteswetenschap genoemd. Dat deed hij met 
opzet omdat juist in zijn tijd ook zoveel zweverigheid voorkwam. Zo van de engeltjes 
hier en de engeltjes daar. Reïncarnatie en karma, heel leuk. Ik ben vroeger ook Maria 
Magdalena geweest enz. Ik heb het nog meegemaakt dat 25 vrouwen bij mij zijn 
gekomen, nooit mannen, die allemaal zeiden dat ze in een vorig leven Maria 
Magdalena zijn geweest. Nog meer mannen zijn naar mij toegekomen die zeiden dat 
ze in een vorig leven Johannes waren. Logischerwijs zou zijn geweest dat die 
mannen zouden zeggen dat ze in een vorig leven Maria Magdalena waren geweest 
omdat het geslacht per incarnatie wisselt. Je ziet dus heel veel zweverigheid en 
Rudolf Steiner wilde niets anders dan heel logisch en helder denken. Niets zeggen 
wat uit zweverigheid bestaat, je moet het kunnen uitleggen, stap voor stap. Dat is ook 
wat wij hier op onze dagen proberen te doen en als dat niet zo overkomt dan doe ik 
iets niet goed. Het moet helder zijn en dan krijg je een wetenschap, maar niet een 
dorre wetenschap, maar één die leidt tot verwondering en tot eerbied. Zo kan je iets 
van je eigen leven gaan begrijpen. Je doel en wie je bent. 
 
 
 
 
 
 



Vraag: 
Nieuwetijdskinderen hebben daarom ook technieken nodig om zich even af te sluiten 
voor een teveel aan indrukken. Hoe is dat voor een tienjarig meisje? Is de I-pad echt 
zo slecht? 
 
Antwoord: 
Ik kijk heel graag naar programma’s op t.v. zoals; ik vertrek. Er was laatst een gezin 
te zien dat verhuisde naar Tsjechoslowakije. In de barre ellende en woestenij stond 
hun gammel huis. Ze namen twee kinderen mee. Eén van die kinderen was 12 jaar 
en gediagnosticeerd ADHD. Er was niet veel mee te beginnen. Na het twee jaar te 
hebben uitgehouden in de rimboe moesten ze toch opgeven. Zij besloten weer terug 
naar huis te gaan en toen ze éénmaal thuis waren ontdekten ze dat het jongentje zijn 
ADHD helemaal kwijt was. Die ADHD zit ongelooflijk sterk in het geestelijk klimaat, 
met name hier in Nederland. Je moet het dus niet met pillen (Ritalin) bewerken dat zo 
makkelijk gegeven wordt, want dat werkt zeer verslavend en onderdrukkend voor die 
kinderen. Soms moet je wel maar dat is niet de manier. Stuur kinderen, ook ADHD 
kinderen naar de vrije school of montessorischool of iets dergelijks. Je ziet vanzelf 
wel welke school bij je kind past. Maar daar is een tempo wat menselijker is, dat een 
kind bij zichzelf houdt en weer terugbrengt bij zichzelf. Nogmaals, dat er zoveel 
kinderen met ADHD zijn komt door het opgefokte klimaat in Nederland. Ik hoop, dat 
de regering dit inzicht mag krijgen en aan dit onderwerp een kabinetszitting zal 
wijden. 
 
Vraag over dementie: 
Verschillende keren heb je iets gezegd over dementie, nl positieve effecten waar we 
normaliter niet bij stilstaan. Maar die toch van grote waarden zijn die ook te zien en 
ervoor open te staan. Ik kom uit een familie waar dementie regelmatig voorkomt en 
daar wordt landelijk onderzoek naar gedaan. Ik doe er ook aan mee in de hoop dat 
men zoveel inzicht in deze ziekte kan krijgen, dat men daarvoor medicijnen kan 
ontwikkelen. Zie je dit als een positieve ontwikkeling? 
 
Antwoord: 
Ja, ik vind het prima. Je moet gewone geneeskunde niet uit schakelen, niet 
afschrijven en die moet je gebruiken wanneer het zin heeft. Maar wat ik bij dementie 
heel sterk gemerkt heb, dat diegene die dement worden vaak ook heel veel 
levensemoties/ervaringen weggestopt hebben. En dat zij die dementie nodig hebben 
zodat hier op aarde nog even die beerput kan opengaan en die emoties nog even  
eruit mogen komen om een beetje schoner naar de geestelijke wereld te kunnen 
gaan. Dus dementie is geestelijk gezien soms nodig, soms zelfs een geschenk hoe 
gek dat ook klinkt. Maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel dat je alsnog 
de kans krijgt veel te kunnen opruimen voordat je met die ballast naar de overkant 
gaat en dan daaraan vastzit. Dat is heel belangrijk. Dus als dementerende boos 
worden, gun het ze en voel dat er oude boosheid wordt afgerekend. Het heeft niets 
met jou te maken en niets met de omgeving. Hetzelfde geldt ook met andere ziektes. 
Ik heb wel geleerd dat mensen die zich geestelijk ontwikkelen veel meer beschermd 
zijn tegen dementie dan anderen. 
Er is een onderzoek gedaan bij nonnen in Amerika. Bij nonnen die gestorven waren 
mochten ze de hersens open maken. De bedoeling van het onderzoek was om te 
kijken of dementie overeenkwam met hun hersens. En wat bleek, 30% van de 



nonnen die geen dementie hadden gehad, hadden wel de meest vervuilde hersens. 
Normaal zou dat geleid hebben tot dementie. Dat is gek. Hoe kan dat? 
De meest vervuilde hersens, in de hoogste mate en toch kreeg 30% van hen geen 
dementie. Toen ontdekte men dat het vooral nonnen waren die creatief waren, die 
zich geestelijk hadden ontwikkeld en die ook zelf waren gaan denken. Dus wat we 
hier doen, ons geestelijk ontwikkelen is een aardige bescherming tegen dementie. In 
deze tijd mogen we weten dat het de bedoeling is onze emoties te verwerken en 
onder ogen te zien. Ga door de tranen, de woede heen en stop ze beslist niet weg. 
Dat is het ergste wat je kunt doen. 
 
 
 


