Vragen en antwoorden deel 11

Hans Stolp heeft jarenlang op de zaterdagen in Amersfoort lezingen gegeven over
de esoterische geheimen van het christendom. Bezoekers hadden gelegenheid om
vragen te stellen. (Deze werden in de pauze opgeschreven en in een daarvoor bestemd
mandje gelegd. In het laatste uur van de dag werden deze beantwoord.)

Deze vragen en antwoorden waren voor vele aanwezigen een grote inspiratiebron
die nog lang naklonk na het bijwonen van zo’n bijzondere thema dag.

Hans Stolp heeft toestemming gegeven om enkele vragen en antwoorden op schrift
te zetten om ze middels onze site met meer mensen te kunnen delen.

Onze medewerker Wilbert Mesman, een vaste bezoeker van deze thema dagen,
heeft ze beluisterd en in schrijftaal omgezet.

Op de lezing van januari 2018: De weg voor de geboorte, of wel de weg naar
een nieuwe incarnatie, werden enkele vragen als volgt gesteld.

Vooraf
Op de website van www. stichtingdeheraut.nl onder het kopje lezingen, archief 2018
is een presentatie boekje te vinden van deze lezing.

Vraag
Welke aartsengel hoort bij Nederland?

Antwoord

Ik weet het niet, maar wat zou je ermee opschieten om dat te weten. Het is veel
leuker om je bewust te worden van de krachten van een aartsengel die je in het
Nederlandse volk kan voelen. Probeer het maar eens te voelen, vooral als je op
vakantie gaat naar anderen landen waar je contact maakt met andere volkszielen.
Dan ga je het verschil voelen. Met de naam schiet je niets mee op. Ontwikkel eerst
het gevoel voor de Nederlands aartsengel.



Vraag
Hoe zou je abortus duiden?

Antwoord

Hoe zou je abortus duiden? Of te wel, ingrijpen van de geboorte van een kind op
aarde. lk heb er net nog over gesproken in de pauze. Wij mensen, wij krijgen in deze
tijd steeds meer vrijheid vanuit de geestelijke wereld. Ook de vrijheid of we een poort
willen vormen voor een ziel die hier op aarde werkzaam wil worden. Dat zijn vragen
en keuzes. Bij dit vraagstuk en ook het vraagstuk van voorbehoedsmiddelen enz.
zou je ook één van de overwegende punten mee kunnen nemen. Er zijn zoveel
zielen in de geestelijke wereld die wachten en geboren willen worden, die weinig
kanalen vinden en zeker in de westerse wereld, waardoor ze kunnen incarneren. Je
ziet in de Islamietische wereld veel meer kinderen geboren worden dan in de
westerse. Dat betekent, dat er in de westerse cultuur veel minder kanalen klaar staan
dan in de oosterse cultuur. Eén van die overwegingen zou kunnen zijn dat je je
voorstelt, dat zielen die een opdracht te vervullen hebben in de westerse wereld
staan te popelen om een kanaal te vinden. In ieder geval moet je altijd het besef
hebben bij abortus; je neemt een kanaal, een mogelijk kanaal weg. Daarmee zeg ik
niet dat je het niet moet doen. Het is onze vrijheid van keuze. Maar één van
bovengenoemde overwegingen hoort hierbij.

Vraag
Wij hebben twee kinderen geadopteerd. Hebben die kinderen dan ook ons
uitgekozen en hoe werkt dat dan?

Antwoord

Oh, wat mooi! Zie je hoe dit aansluit bij de vorige vraag. Dat je als adoptiekinderen
ergens anders geboren wil worden en via een omweg toch daar werkzaam kan
worden. Voel je die verbanden? Dus zeker hebben die adoptiekinderen jou
uitgezocht omdat ze wisten; hier is mijn geboortekanaal en daar wil ik werkzaam
worden en daar vind ik mijn ouders die mij de opvoeding willen geven. Dus daar is
niets toevallig. Net zo als deze twee vragen na elkaar. Ik pak die vragen briefjes
maar kriskras door elkaar.

Vraag

Stel, ik heb geen zin meer om weer te incarneren op aarde en ik er na verloop van
tijd spijt van krijg als ik iedereen verder zie gaan; kan ik dan op mijn besluit
terugkomen om alsnog weer te incarneren?

Antwoord

Dat moet je boven maar vragen. |k weet het niet. Ik zou het je zo niet kunnen
zeggen. Dat hangt van vele andere factoren af. Misschien wel, maar ik weet niet hoe
dat precies werkt. Durf ik niet te zeggen. Weet je, op zo’n dag als vandaag besef ik
altijd weer hoe brutaal ik ben. Ik ben heel brutaal, ja dat meen ik, omdat ik het zo
voel. Hele grote geheimen versimpel ik zoveel mogelijk. Ik ‘veraards’ ze, ik spreek
over tijd, maar in de geestelijke wereld bestaat geen tijd. Ik spreek over ruimte, maar
in de geestelijke wereld bestaat ook geen ruimte. Dus ik moet het versimpelen en
aards vertellen, maar het is allemaal nog veel groter en dan wil ik niet te ver gaan.
Dan denk ik altijd bij zo'n vraag; wacht maar tot je boven bent. Ik zou nu maar
zorgen, dat je zin maakt om weer te incarneren en niet wachten tot je boven bent.



Vraag

Na jaren van slapeloosheid gebruik ik nu iedere nacht een halve slaaptablet. Ik lig
desondanks toch vaak wakker. Treed ik toch uit mijn lichaam, in die uren dat ik wel
slaap, om dingen te verwerken en te leren? Gaat dit proces moeilijker met
slaaptabletten?

Antwoord

Ik zou zeggen, heb je wel eens een antroposofische arts geraadpleegd? Dat zou ik
ogenblikkelijk doen als ik iemand was met deze problemen. Er zijn n.l. allemaal
betere manieren dan slaaptabletten om verbinding met de slaap te vinden. Of je nou
een half uur slaapt of een uur, dat maakt niets uit. Tijd bestaat niet. Moet je maar
eens denken aan mensen die een bijna dood ervaring hebben gehad. Ik heb zelf
meegemaakt toen ik in het ziekenhuis werkte en mensen daarover vertelden. Ze
konden soms zo uitbundig vertellen wat ze allemaal hadden meegemaakt. Je denkt
dan, die zijn jaren weggeweest, want zoveel hadden ze verteld. En wat bleek, het
waren maar 30 seconden. Dus in die 30 seconden kun je eindeloos veel meemaken
en dit geldt dus ook voor de slaap. Als je een uurtje slaapt is dat op zich met het
contact met boven genoeg. Voor je fysieke systeem is het niet helemaal gezond en
daarom zou ik een antroposofische arts raadplegen.

Vraag
Shri Nisargadetta Maharaj schrijft in zijn boek “Ik Ben” dat je na je dood onmiddellijk
terug bent in de “lk Ben” . De rest is illusie schrijft hij. Hoe zit dat?

Antwoord

Mag ik dat als onzin beschouwen. Hij staat in de oosterse traditie, het Boeddhisme,
het Hindoeisme. Dat is voor de Christelijke religie. In de voor Christelijke tijd was dit
in zekere zin waar. In de na Christelijke tijd is dit anders geworden door de geboorte
van Christus. Doordat Christus de Heer van het Karma is geworden hebben wij onze
eigen verantwoordelijkheid gekregen. Dus vroeger kon het waar zijn. Nu helemaal
niet meer. Dieren die sterven zijn meteen terug in de groepsziel, klaar! Toen de mens
ook nog in de groepsziel was en zelf nog niet goed kon denken ging je net als bij de
dieren meteen terug naar de groepsziel. Nu we meer volwassen worden en een “IK”
krijgen, zelfs een heel klein “ik bennetje” krijgen, wordt het proces anders. Nu moeten
we zelf rekenschap afleggen. Het boeiende vind ik van alle religies dat ze allemaal
waar zijn, maar wel voor de tijd waarin ze zijn ontstaan. Daar hebben ze een
boodschap voor. En iets wat goed is in de ene tijd is niet goed in een andere tijd.

Vraag
Abortus; ziet de ziel dit aankomen?

Antwoord
Er zijn wel zielen, die teleurgesteld zijn en dan weer even terug moeten keren en
weer een ander kanaal moeten vinden.

Vraag
Dalen we vanuit het Devachan ook af naar de aarde om te helpen bij rampen met
veel doden om ze hun de weg te wijzen?



Antwoord

Ja, maar dat geldt alleen voor ontwikkelde zielen zoals ingewijden en lagere
ingewijden. Die kunnen soms afdalen naar de etherische wereld om van daaruit
gestorvenen op te vangen en te begeleiden enz. Net als de engelen. Ook de mensen
die hier op aarde leven in een lichaam kunnen soms uittreden en daar in de
etherische wereld werkzaam worden. Het kan allemaal, maar het hangt af van onze
geestelijke ontwikkeling.

Vraag
Kunnen meerdere kinderen tegelijk voor dezelfde ouders kiezen? Wat gebeurt er
dan? Kun je dan bij ouders komen waar je vooraf niet voor gekozen hebt?

Antwoord

Je wordt door engelen begeleid; ze staan erbij en zorgen ervoor dat het geen ruzie
wordt. Besef, hoe minder ontwikkeld je bent, hoe meer de keuze voor je ouders door
de engelen gemaakt wordt. Hoe meer we ons geestelijk ontwikkelen, hoe meer we
zelf invioed hebben op die keuze. Maar het hangt natuurlijk samen met ons karma,
ons levensplan. Dan moet je een aardige ontwikkeling hebben om dat te kunnen
overzien om daar de bijpassende ouders te kiezen. Wij staan eigenlijk pas aan het
begin van de tijd waarin wij dat een heel klein beetje beginnen te leren. Dus heel veel
gebeurt er door de engelen, zij weten.

Vraag

Er is een ontwikkeling gaande, die er mogelijk toe kan leiden dat de menselijke
lichamen gekloond gaan worden. Wat zou de invloed kunnen zijn op het incarnatie
proces?

Antwoord

Rampzalig!!! Ik kan geen enkel ander woord gebruiken. Want klonen, dat zijn dus
gevallen waarin geen geest werkzaam is geworden. Zo simpel. Die bestaan uit een
lichaam, een etherisch lichaam, een ziel en daarin is iets van een lager — ikje — dat
lijkt als iets werkzaams. Maar eigenlijk zijn het astrale krachten. Een geest is daarin
niet werkzaam. Deze ontwikkeling die gaande is een volkomen in de war sturen van
de heilige wetten en processen. Wat dat betreft zie ik de toekomst met grote, zeer
grote zorg tegemoet. Ik zie steeds sterker een scheiding komen tussen enerzijds
mensen, die spiritueel ontwikkeld zijn — die deze dingen zien en begrijpen —

en anderzijds de toenemende wereld van geleerden, die je allemaal in televisie
programma’s ziet en de mens ziet als alleen maar materie — dood is dood.

Ik denk als ik hier in een volgend leven terugkom, dat er dan twee groepen bestaan
op aarde. De spirituele groep, die zich in stilte heeft teruggetrokken in de woestijn, in
de bossen of waar dan ook, en de andere groep in volledige overheersing van de
materialistische wereld. Hierin zou ik niet graag geboren willen worden. De keuze
echter in welk van deze beide groepen wij geboren zullen worden, wordt in dit leven
gelegd. De keuzes die wij nu maken zijn beslissend voor de toekomstige incarnaties.
Het is niet voor niets dat deze tijd een heel beslissende tijd is. En niemand die het
ziet. Het is heel schokkend vind ik, dat het niet gezien wordt. Ik moet zelf even
denken nu...Aan het begin van mijn spirituele ontwikkeling was ik heel vaak op
Patmos. Op Patmos kreeg ik heel veel doorgevingen en boodschappen. Ik heb
schriften vol geschreven wat ik allemaal aan boodschappen doorkreeg. Ik heb ze
nooit gebruikt, want die waren voor mijn eigen ontwikkeling. Maar de boodschap die



steeds terugkwam was dat dit zo’n beslissende tijd is. De tijd is nabij waarop de
keuze gaat vallen. Het was steeds alsof ik Johannes de Doper hoorde; het is viak
nabij. Dit is een tijd waarin het gebeurt. En toen heb ik steeds dieper gevoeld hoe
waar het is. Ook moet ik vaak denken aan de tijd van de zondvloed. Vlak voor de
zondvloed kwam het Noach verhaal. De mensen leefden er vrolijk op los en er was
niets aan de hand. Alleen Noach bouwde, want hij was zich bewust van de grote
crisis waarin de mensheid verkeerde. Ik heb het gevoel dat wij in een soortgelijke
crisis verkeren. lk kan het niet anders zeggen dan zo en ik durf het steeds direkter te
zeggen. Vroeger dacht ik dat ik deze dingen niet kon zeggen en maar stil voor mezelf
moest houden. Maar nu ik ouder word, vind ik dat totaal niet erg. Ik zeg het maar
gewoon zoals ik het van binnen voel. Het is een beslissende tijd. Wel is mooi dat ik
jullie gezichten zie knikken en ik weet zeker, dat ze boven ongelooflijk blij zijn met al
diegenen die dat voelen en die door dat voelen geestelijke krachten in beweging
komen brengen. Dan moet ik ook nog denken aan het verhaal van Sodom en
Gomorra. Abraham kreeg te horen dat het doek onderging. Hij wilde het voorkomen
en vroeg God het te behoeden voor de ondergang. Als er nou maar 10
rechtvaardigen waren die doorhadden hoe de tijd in elkaar zat, dan zou God ze
sparen. Maar die 10 waren er niet. Ook negen waren er niet. Uiteindelijk bleek er niet
één te zijn. Zelfs een paar wetenden hadden de ondergang van Sodom en Gomorra
kunnen weerhouden. En zo geldt het ook voor onze tijd. Een paar wetenden kunnen
een geboortenet, een reddingsnet vormen voor heel de mensheid. Dat zijn wij nu
vandaag aan het bouwen. Zo voel ik dat steeds. Het is juist daarom dat ik elke
zaterdag met al mijn inzet kan werken. Dit is echt wat we doen moeten, zo'n
reddingsnet bouwen.

Vraag
Hoe zit het met de ziel van een foetus bij een miskraam of als een kind te vroeg en
dood geboren is?

Antwoord

Wij allemaal zullen een keer meemaken dat wij bij de geboorte sterven omdat we
alles een keer zullen meemaken. Het bijzondere ervan is als je vroeg sterft bij
geboorte of direct na geboorte, dat je dan teruggaande je bezint op dat voorbije
leven. En in dat voorbije leven heb je niet veel meegemaakt. Maar wel heb je die
reis, die afdaling meegemaakt, die je dan op de terugreis heel bewust meemaakt. Bij
ons leven op aarde hebben wij onze handjes al vol. Maar als je sterft bij de geboorte,
dan krijg je een keer de tijd om je heel intens te verbinden hoe die weg voelt, die stap
voor stap gaat. Dat zullen we allemaal een keer meemaken. Want karma betekent
dat je alles een keer krijgt mee te maken. In de geestelijke wereld betekent dit
ervaren, meemaken en met je hart doorvoelen. Je leert alleen van wat je doorvoelt.
Datis in het leven ook zo. Wat leer je nu echt? Dat wat je tot in je tenen doorvoeld
hebt. En dat raak je nooit meer kwijt. Dat is hoe er geleerd wordt in de geestelijke
wereld.

Vraag

Is het verantwoord, als een kind met 5 maanden ter wereld komt om het dan
kunstmatig in leven te houden met de mogelijkheid dat het met allerlei beperkingen
te maken krijgt of is het beter om het te laten gaan?



Antwoord

Ik vind het heel moeilijk om daar een algemeen antwoord op te geven. Eigenlijk wil ik
dat niet. Daar moet ieder mens, ieder ouderpaar heel zorgvuldig mee omgaan en
proberen te luisteren wat ze boven beslissen. Een klus, want dat mag een ander niet
voor je beslissen. Wij leven nu in een tijd dat we steeds meer ontdekken dat vaste
regels niet bestaan. Wat goed is voor de één, is slecht voor de ander. En daarom
mag ik nooit zeggen, dit is slecht of dit is goed. Wel heb ik heilig respect voor het
leven. En zolang er leven is heb je denk ik een plicht om dat leven te behoeden.
Maar dat kan in onze tijd ook te ver gaan. Dan kan dat behoeden een kwellen
worden. Daar moet je als mens weer een eigen keuze in zien te maken. Vroeger was
ik makkelijker daarin, dat je zegt dat je dan ook mag stoppen. |k word er nu steeds
voorzichtiger in. Niet voor niets is zo’n kind gekomen. Niet voor niets wil een kind
misschien deze lessen meemaken. Wie zijn wij dat wij deze lessen hen af willen
nemen. Mag dat? |k kan totaal die lespatronen van zo’n kind niet overzien. Dus wees
uiterst zorgvuldig. Ik zou me in zo’n periode rot bidden. Dat meen ik echt. Antwoord
vragen; a.u.b. geef mee antwoord hoe ik in deze situatie handelen moet en welke
keuze ik moet maken? En dan praat je met iedereen, maar vaste uitslagen, vaste
patronen zijn er niet meer. Die tijd is voorbij. Is wel lastig, want de tijd van de 10
geboden was heel makkelijk. Toen wist je wat je wel en niet moest doen. Maar nu
hebben de mensen hun eigen verantwoordelijkheid gekregen. We moeten nu steeds
meer leren luisteren naar ons geweten.

Vraag
Hoe kan je zo gedetailleerd weten hoe al deze processen voor en na ons aardse
leven op deze manier zoals je beschrijft, verloopt?

Antwoord

Dat kan ik weten omdat ik boeken lees. Simpelweg. En de grootste leraar is voor mij
Rudolf Steiner, die dit uitgebreid beschreven heeft. Ik heb hem intens bestudeerd en
kwam tot de conclusie dat je alleen maar mag vertellen wat je zelf voelt, voelt wat
waar is. Ik heb dingen gelezen waar ik niets mee kan en dan vertel ik het niet. Ik kan
alleen maar vertellen wat ik voel als waar. Tegelijkertijd heb ik in mijn leven
helderziende ervaringen gehad. Heel veel. Dat is voor mij het grote keerpunt in mijn
leven geweest. Ik heb me rot gezocht naar iemand die mij kon helpen om die
helderziende ervaringen te begrijpen. Het probleem was voor mij dat je heleboel ziet
als helderziende, maar wist niet te verklaren en wat het voor betekenis had. Ik heb
jarenlang en overal gezocht, totdat ik de boeken van Rudolf Steiner tegenkwam.
Toen vanaf dat eerste moment dat ik het las was ik gegrepen en wist dat wat daar
stond, dat het klopte, dat het waar was. Ik ben ook niet meer opgehouden te lezen.
Nu is de geestelijke wereld door mijn helderziende ervaringen heel vanzelfsprekend.
Op een bepaalde manier ben ik daar thuis. Het is daarom dat ik daar zo nuchter over
kan praten. Zo is het nu eenmaal. Maar om het te begrijpen, het te doorzien maak ik
dankbaar gebruik van de inzichten van Rudolf Steiner. Dat had ik niet zo kunnen
bedenken. Ik kan veel ervaren, maar zo helder op een rij zetten kan ik niet. Rudolf
Steiner is vervolgens weer de uitwerker van Christiaan Rosenkreuz. Christiaan
Rosenkreuz heeft op een bepaalde manier die inzichten al gebracht en Rudolf
Steiner heeft op een nieuwe manier passend bij het denken van de mens in deze tijd
die inzichten doorgegeven. Daarom liet ik ook het boekje zien over het

voor geboortelijke leven van Steiner. (boekje is te vinden op de website van stichting
de heraut.nl — archief lezingen 2018). Ik kan geen andere gedegen, goede literatuur



vinden over deze vragen van het mensenleven als alleen bij Rudolf Steiner, die alles
op een betrouwbare en logische manier beschrijft. Maar voor je boeken van Rudolf
Steiner gaat lezen zeg ik er altijd bij, dat het niet makkelijk is, want je moet er wat van
weten. Ik zou het erg jammer vinden als je die boeken gaat lezen en je het moeilijk
vindt en dan teleurgesteld terzijde legt. Het is aan te bevelen om ze pas te gaan
lezen als je voldoende bent voorbereid. Anders het zo zonde bij zo’'n groots
geschenk. Je moet het pas aannemen als je eraan toe bent.

Vraag
Waarom noem je de Heilige Geest vrouwelijk?

Antwoord

Omdat zij in de traditie altijd als vrouwelijk wordt gezien. In de traditie wordt zij ook
Sophia genoemd. Van oudsher heeft men dit geweten en dit kan je nog vinden in de
oude theologie. Sophia is toch echt een vrouwennaam en geen mannennaam.
Echter is het wel vervelend dat de Duitse taal dit verpest heeft. De vertaling van de
Heilige Geest in het Duits luidt; der (m) Heilige Geist. En dat is wel een beetje raar. Ik
kan je echter niet vertellen hoe ze eraan gekomen zijn, maar ook niet hoe ze eraf
komen, wat wel handig zou zijn. Daardoor is het een beetje onhelder geworden. Van
oudsher heeft men altijd geweten dat de Heilige Geest het vrouwelijke aspect van
God is. Moeder Maria is op een bepaalde manier de belichaming van Sophia. Zoals
de kosmische Christus in Jezus van Nazereth is geincarneerd, zo is Sophia, de
Heilige Geest in moeder Maria geincarneerd. Er is nog meer over te vertellen, maar
voor nu kan je voorlopig allerlei verbanden zien.

Vraag

Wie zitten er in de Ufo’s? Buitenaardsen hebben toch geen Ufo’s nodig om te reizen?
Het zijn toch ook geestelijke wezens, zoals de engelen hiérarchieén als ik het goed
begrijp?

Antwoord

Ik weet het niet. Voor mij is het heel vanzelfsprekend dat er Ufo’s zijn. Voor mij is het
heel vanzelfsprekend dat er buitenaardsen zijn. Natuurlijk is er overal leven. De hele
kosmos is bezield met leven. Alleen dit is wel een heel bijzondere uithoek van de
kosmos waar bijzondere processen zich voltrekken. Dat mag je wel zeggen. Er komt
wel een tijd, dat we buitenaardsen kunnen ontmoeten en spreken. Dan zien we wel
weer verder.

Vraag

Reincarneren wij als geestelijke wezens vanuit de geestelijke wereld alleen naar de
planeet aarde of kunnen wij naar andere sferen van planeten gaan? De kosmos is
immers oneindig groot.

Antwoord

Als het kan incarneren wij op de aarde. Dat is nogal logisch omdat je niet van de ene
school naar de andere school gaat, waar je vaak andere lessen moet leren. En zo is
het ook met de leerschool van de aarde. Als je daarmee verbonden bent, dan ga je.
Er is wel een tijd geweest, dat de situatie hier op aarde zo was, dat mensen heel
moeilijk konden incarneren. De lichamen waren te verhard. Dat was het geval op de
oude maan voor de incarnatie van moeder aarde. Toen zijn een heleboel mensen



uitgeweken naar andere planeten om daar maar te incarneren. Het kan dus wel en
het gebeurt ook. Als het hier niet kan, dan zul je wel moeten. Maar als het kan blijf je
naar je oude school gaan. Dat is nogal logisch want we incarneren in groepen. |k heb
met jullie in volgende levens wat uit te werken. We hebben een band gekregen
doordat we samenwerken vandaag, hoe dan ook. Zo is er een verbinding ontstaan
die in een volgend leven weer nieuwe vorm kan krijgen. Het is niet zo handig om
samen te werken als ik als enige naar een andere school ga en jullie gaan allemaal
hierheen. Ik gebruik maar simpele beelden om het te kunnen pakken.

Vraag
Kun je iets zeggen over zielen met een geestelijke beperking?

Antwoord

Je ziet wel eens dat mensen die te veel in het denken zijn gaan zitten in een
volgende incarnatie als verstandelijk gehandicapt geboren willen worden. Als je
gehandicapte kinderen tegenkomt, dan zie je dat die kinderen een enorme
hartekracht hebben. En met hun hart alle mensen kunnen veroveren en inpakken.
Deze kinderen moeten nu werken met hun hart en kracht ontwikkelen om weer in
evenwicht te komen. Karmisch gezien is dat één van de patronen. Eigenlijk is dat
helemaal niet zo’n slechte manier om weer evenwicht te bereiken. Als je zo denkt
kun je je wel voorstellen dat er in de toekomst nog meer gehandicapten geboren
zullen worden. Als je ziet hoeveel mensen er zijn, die bijna helemaal alleen uit het
hoofd leven, dan word je niet blij.

Vraag

Dit wordt een hele moeilijke vraag voor mij.

Als kind van beide Joodse ouders verloor ik in de oorlog bijna mijn hele familie. In de
oorlog werd ik (1943) met mijn ouders en mijn broertje gedoopt. We werden Christen.
Nu ik zelf oud ben, bijna 78 jaar ben ik daar zo dankbaar voor. Maar het is heel
zwaar. Ik mis de Joodse wereld. Het nog altijd verwerken van de oorlog, de
onderduik tijd en het leven na de oorlog. Maar nu mijn grootste ontsteltenis. Van
Prokofieff hoorde ik jaren geleden dat het grootste kwaad wat de nazi's hebben
aangedaan het volgende is. Door de gaskamers en het gas zijn de etherlichamen
van mijn hele familie vernietigd. Geen terug schouw, geen reincarnatie. Ik vind dit
niet te verdragen. Ik hield en hou zo van ze. Maar zullen ze ooit toch incarneren?
Mijn ogen zijn vol tranen nu, hoe te leven met dit kwaad?

Antwoord

Dit is een heel ingrijpende vraag. Allereerst het eerste stuk, dat je die stap hebt
gemaakt van het Jodendom naar de Christus. Ik hoop dat je die stap hebt gemaakt
niet vanuit het kerkelijk Christendom, maar naar het Universele Christendom, dat de
vervulling is van alle religies, Ik kan het niet anders zeggen dan zo. Elke zaterdag
spreken wij hier in Amersfoort tijdens de lezingen over dat Christendom. Je kunt je
voorstellen dat dit in karmische lijn een hele beslissende incarnatie is. De stap die je
maakt van een hele oude sfeer waar je thuiskomt naar een nieuwe levenssfeer. Dat
gaat natuurlijk gepaard met gemis. Je hebt zoveel levens in die oude sfeer verkeerd
wat voelt als een gemis en dat kan ook niet anders. Maar tegelijkertijd bouw je in dit
leven de basis op voor een hele nieuwe karmische ontwikkeling. Ten tweede; ik weet
niet precies hoe Prokofieff dit gezegd heeft, maar ik zou moeten kijken hoe hij dat
gezegd heeft en waar het staat. Maar als ik één ding geleerd heb, dan is dat de



kracht van het werk van Christus. Christus, de bron van alle ware hoge liefde. Hij is
sterker dan het kwaad. Hij is in staat om dat kwaad te vernietigen en de etherische
lichamen om te vormen zodat jouw familieleden een nieuwe kans krijgen voor een
verdere ontwikkeling. Hij is de heer van het karma geworden. Hij beteugelt het kwaad
daar waar het werkelijk zo is dat wij ons niet verder kunnen ontwikkelen tenzij door
zijn ingrijpen. Dit is voor mij echt en mijn diepste waarheid. En alleen daarom kan ik
dit leven aan met al zijn duister, omdat ik ten diepste toe weet. De liefde van Christus
gaat boven al het kwaad. Het is zelfs zo, dat hij het kwaad opneemt in zijn handen,
het draagt en het stap voor stap omvormt tot hele nieuwe levenskrachten. Als er iets
is waar ik mee leef, dan is het vanuit dit éne diepe weten. En als je nu in dit leven
een stap hebt mogen maken van het Jodendom naar Christus toe, dan kun je in hem
ook de kracht vinden, het weten vinden dat hij ook jouw gestorven familieleden in de
gaskamers nieuwe levensmogelijkheden zal schenken en ook nieuwe etherische
lichamen zal schenken. Zo heb je met deze vraag de allerliefste dingen van het leven
geraakt. Dank je wel voor deze vraag en dat je zo open bent dit met ons delen wilt,
want het zijn geen kleinigheden.

Vraag

Ik heb gelezen dat de plek niet willekeurig is waar je komt te overlijden, maar dat het
een aanwijzing kan zijn voor een plek voor een nieuwe incarnatie. Hoe zie jij dat of
hoe moeten we daar naar kijken?

Antwoord

De grote ingewijden wisten ontzettend veel. Ze konden ieders karma doorzien, maar
ze wisten niet van zichzelf waar ze zouden sterven, wanneer ze zouden sterven en
op welke manier. Dat werd dicht gehouden. Je mocht dit niet weten want dan kan je
niet onbevangen leven. Ze vroegen er ook niet naar omdat ze dat wel zullen zien. Bij
sommige vragen moet je antwoord erop niet willen weten. Je moet ze niet eens willen
stellen omdat ze niet van essentieel betekenis zijn.

Vraag
Als je met bepaalde talenten geboren wordt; kan het dan zijn dat je die in vorige
levens al ontwikkeld hebt?

Antwoord

Ja, natuurlijk. Helemaal waar. Dus kijk even met welke talenten jij in dit leven
geboren bent. Dan mag je rustig zeggen dat je die in vorige levens hebt veroverd en
tegelijkertijd geschonken gekregen. Het is altijd een samengaan. Je moet zelf de
stappen zetten en dan krijg je het ook geschonken. Zo veroveren wij nieuwe
vermogens.



